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» Robin van de Poll schreef een boek over zijn familie door de eeuwen heen

“Voorouders kleurden
wat buiten de lijntjes’

Robin van de Poll (67) was gewoon
nieuwsgierig. Wie waren zijn voorouders? Eén
ding was zeker na de nodige uren op internet:
ze kwamen uit het pittoreske Montfoort.

Ursula van Duin

Montfoort

an de Poll is een be-
kende Montfoortse
familienaam, net als
Van der Poll, Van der
Pol en Van den Pol.
Met de spelling van namen namen
ze het niet zo nauw in de 17de en
18de eeuw. Zaterdag geeft Van de
Poll in het Rehobothgebouw een
presentatie over het boek dat hij
schreef over zijn voorouders. Van
quaat tot erger is de titel van het
werk, dat bijna tweehonderd pagi-
na’s telt. Oftewel van kwaad tot er-
ger, maar dan geschreven op z'n
17de-eeuws.

Van de Poll, in het dagelijks le-
ven arbeids- en organisatiesocio-

loog, ontdekte dat de tak van de fa-
milie waar hij van afstamt op z'n
zachtst gezegd nogal buiten de
lijntjes kleurde. In de kerkraad-
notulen las Van de Poll dan ook re-
gelmatig in citaten dat het ‘van
quaat tot erger’ ging.

Zelf komt hij uit Heemstede. ,,Ik
kende Montfoort ook eigenlijk
niet”, vertelt hij. ,, Ik was gewoon
nieuwsgierig en ben altijd geinte-
resseerd in hoe mensen leven. Ik
begon in 2020 met googelen. Hoe
was het dagelijks leven en hoe los-
ten ze problemen op?”, vertelt hij.

De gebeurtenissen waar zijn
voorouders bij betrokken waren,
noemt Van de Poll behoorlijk
‘spicy’. ,,Een van hen sloeg in 1647
een kleermaker dood. Vroeger
werd zo’'n delict niet bestraft wan-

neer de daad ‘onder gelijker om-
standigheden plaatshad’ ”, vertelt
hij. Bij een gevecht had je beiden
een wapen 6f niet. Wel moest er
zogeheten zoengeld, smartengeld
dus, betaald worden aan de familie
van het slachtoffer. ,,450 gulden,
dat was in die tijd wel de prijs van
een huis. In de kerknotulen staat
gedetailleerd beschreven wanneer
er iets met iemand aan de hand
was. Ruzie, dronkenschap, vecht-
partijen...”

Dronkenschap

,,Twee van mijn voorouders zijn
vanwege ernstige dronkenschap
uit de kerk gezet. Een van hen nam
de kuierlatten naar Indi€, omdat
hij behalve dat hij de kerk uit was
gezet ook nog grote schulden
moest betalen. En een voormoeder
heeft haar man onder curatele la-
ten plaatsen. Uitzonderlijk, omdat
vrouwen in die tijd minder rech-
ten hadden. De brief die de vrouw
had laten schrijven vond ik in het
archief. Ze was bang dat ze failliet
raakte en dat haar man in zijn

dronkenschap brand zou stich-
ten.”

Vier jaar lang, anderhalve dag in
de week, dompelde Van de Poll
zich onder in de regionale archie-
ven. Een deel van de Van de Pollen
is in de adelstand verheven, maar
er was ook een ‘verkeerde tak’. Van
de Poll beschrijft in het boek zijn
‘foute familie'. Zo passeren Wil-
lem de Ritselaar, Roeloff de Be-
stuurder, Aart de Pechvogel en Ni-
colaas de Zelfzuchtige de revue.

Een grappige anekdote gaat over
Willem van de Poll, alias Willem
de Ritselaar. Hij was sluiswachter
in Montfoort. Op een nacht werd

<Robin van de
Poll met het
boek dat hij
schreef over
zijn eigen
voorouders:
Van quaat tot
erger.
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de schout bij de sluis geroepen,
want de sluisdeur stond op een
kier. Dat was verboden, omdat dat
te veel lawaai maakte. Wat bleek?
Willem viste illegaal op paling,
een mooie bijverdienste. Hij kon
een boete van zes gulden tegemoet
zien.

Van de Poll: ,,Ze zijn echt een
beetje mijn familie geworden. Je
vormt je, ondanks het feit dat er
geen tekeningen zijn, toch ook een
beeld van de karakters.”

Na de boekpresentatie is er mor-
gen een bezoek aan de kerk, waar
een grafsteen ligt van de voorva-
der die de kleermaker doodsloeg.




